
Plek genoeg in Nederland 

 

Mensen er is volgens mij weten plek genoeg. 

Er staan zoveel kantoorpanden leeg, er staan fabrieken leeg....waarom is het niet mogelijk elk mens 

een dak boven hun hoofd gegeven? 

 

Waarom mogen de Nederlanders die al jaren wachten op een grote huis niet naar dat grotere huis, en 

de vluchtelingen krijgen dat oude huis. 

Dan zouden toch veel meer Nederlands toleranter worden? 

 

Elle dag worden er van de winkels eten en drinken weggegooid, wat net over de datum is, elke dag 

gooien we kleding weg als er een gat in zit. 

dat kan toch gemakt worden, dat kunnen we toch hergebruiken? 

 

Volgen mijn weten is er eten en kleding genoeg en er staan zat ruimtes leeg, waar wel een bed en 

gasfornuis in past zodat de mensen zelf kunnen koken. 

kijk om je heen al die lege panden kantoor gebouwen. 

Maar Nederlanders kijk eerst naar jezelf......we oordelen, ik zelf ook heb dat jaren gedaan. 

Ik zelf heb jaren in een sekte gezeten en dacht alle christenen zijn zo. 

Maar nee niet elke christen is zoals ik in de sekte leerde kennen niet elke moslim is zo als de 

radicalen moslims. 

 

Ik zelf, dacht ook toen ik in de sekte woonde leefde, dat ik naar de hemel ging als ik deed wat God 

zei door de pastoor. 

De pastoor was onze leider, die vertelde ons wat we moesten doen. 

Als hij mij had gezegd doe een bom om en ga in een vliegtuig zitten dan kom je in de hemel en je 

neemt de mensen mee de hemel in had ik dat gedaan. 

 

Ik heb het gelukt gehad dat deze vraag niet aan mij werd gesteld. 

Maar ook de loverboys circuit werkt zo, je doet wat de loverboy zegt, er zijn meer die zo hebben 

gehandeld, vroeger de kukluxklan en de nazi's...is er al niet genoeg geleden....wanneer leren we het 

 

Er word al jaren , eeuwen lang vermoord door iemand die zegt het WARE geloof te kennen. 

We moeten allemaal stoppen en stoppen met oordelen en veroordelen. 

Leer lief te hebben, en wat is dat? 

 

Heb elkaar lief, doe een ander niet aan wat jezelf ook niet fijn vindt, en respecteer elk leven, 

Iedereen is een wonder, een baby wat geboren wordt is een wonder, we hebben allemaal mensen die 

van ons gehouden hebben of houden. 

We hebben een moeder, een vader, een broer een zus of kennis of ergens een oom, leer die kennen, 

praat met elkaar. 

We begrijpen elkaar nog niet maar dat is wel te leren. 

Ik heb ook geleerd, dat er een weg uit is, ik heb ook geleerd om mijn leven op te bouwen. 

Ik heb ook geleerd om te vergeven......ik ben een gewoon mensen van vlees en bloed, als ik het kan 

ben ik ervan overtuigd dat ook jij dat kan. 

 

Wat was is geweest wat komt zal komen, maar stop met dat LEEF IN HET NU. 

Iedereen wil toch gelukkig worden en wat is geluk 

Dat je je leven leeft zoals jij dat wil zonder een ander te schaden. 

De weg naar geluk is de weg. 

leer elkaar liefhebben. 

 



Als het jou zoon, of broer was die nu radicaal was, dan had je  er ook alles aan willen doen om hem 

te bereiken. 

Als het je zus was of je dochter ook. 

Elk leven telt mee, ik leef mee met de mensen die dood zijn gegaan, in Nederland, Brussel, Parijs, 

Turkije , Syrië ......Afrika over heel de wereld, sterven er kinderen mensen door het geloof of macht. 

Ook diegene die begint, is ooit klein geweest. 

Ook die gene die aan de andere kant staat, is een persoon een mens. 

Ook hij-zij heeft recht op en gelukkig leven. 

 

Ik heb geleerd, begin bij jezelf, dus dat ben ik ook aan het leren, ik hoop dat u ook de keuze gaat 

maken om lief te hebben. 

Het kan werken als een sneeuwbal effect, als u ermee begint, dan volgen er vanzelf meer mensen. 

Ik wil u graag uitdagen om samen met mij de stap te maken en te vergeven en de ander lief te 

hebben. 

Niet meer te oordelen , maar samen een mooiere wereld te maken met elkaar. 

Zodat iedereen een gelukkig leven leert leven, zonder de ander pijn te doen. 

 

Neemt u samen met mij deze stap? 

 

Lana B 


